
Ze is ze is van mij – Doe Maar 

Sinds een dag of 2 

vlinders in mijn hoofd 

Sinds een dag of 2 

aangenaam verdoofd 

'K was haast vergeten  

hoe't voelt om verliefd te zijn 

Ik kijk om me heen 

door een roze bril 

Veel te lang alleen 

'k stond een beetje stil 

Hoe kon ik 't weten  

mijn wereldje was zo klein 

'T is wel een beetje raar 

tweeëndertig jaar 

Trillend op mijn benen  

Als ze is verdwenen 

Oe lalala la la, ze is ze is van mij 

Oe lalala la la, ze is ze is van mij 

Oe lalala la la, ze is ze is van mij  

Oe lalala la la 

Mannen bij de vleet  

wachtend in een rij 

Doet me toch geen reet 

want ze kijkt naar mij 

Liefde oh liefde  

waar was jij toch al die tijd 

Alles wat ze zegt 

slik ik voor zoete koek 

En mijn scherpe blik 

is ook al dagen zoek 

Het kan me niet schelen  

zolang ze maar met me vrijt 

Wel een beetje raar 

tweeëndertig jaar 

Trillend op mijn benen 

Als ze is verdwenen 

 

 


